
 Zwemles op dinsdag 4 februari 

 Op dinsdag 4 februari gingen we met de fiets naar Ter Borcht om te 
 zwemmen. 
 Het was erg koud, maar ik had gelukkig handschoenen aan. Toen we 
 aankwamen, sloten we onze fietsen. Daarna gingen we in een rij per 
 twee naar binnen om naar de kleedkamers te stappen. Na het 
 omkleden, stapten we door de sproeiers richting het zwembad. 

 Eerst moest iedereen 8 of 10 baantjes zwemmen. Dit ging vlot. Daarna 
 oefenden we met het duiken. We vormden een rij bij de boord en doken 
 elk om beurt in het water vanaf een startblok. De kinderen die dit nog 
 niet onder de knie hadden, doken vanaf de boord. 
 Na het duiken, mochten we vrij spelen. Ikzelf speelde met mijn vrienden 
 op een roze watermat die we onze boot noemden. We deden de Titanic 
 na. 

 Deze les vond ik super leuk omdat ik graag zwem. Nadien had ik wel 
 honger, maar gelukkig was het middag en konden we gaan eten bij 
 Rosita (frietjes!). Ik kijk al uit naar de volgende zwemles. 

 Lukas 



 Atelier klei 

 4 februari was het voor mij de eerste keer 
 klei-atelier. Eerst kregen we een kleine presentatie 
 over klei. Dan maakten we een worstenpotje. 

 Zo doe je het: 
 stap 1: Eerst nam je een stuk klei en rolde je worstjes. 
 stap 2:  Dan druk je die worstjes op elkaar. 
 stap 3: Als laatste strijk je het glad met je handen. 

 Ik kraste nog met stokjes een 
 patroon. Tijdens de speeltijd ga 
 ik het schilderen met klei met 
 een andere bakkleur. 

 Heike 

 Werkwinkel 

 Elke dinsdag hebben we voor drie weken een atelier of werkwinkel. Dan 
 schuiven we door. Ik deed al alle ateliers. Ik heb nu werkwinkels. Deze 
 dinsdag ben ik gaan helpen bij de vossen. Eerst zaten we een beetje in 
 de kring te praten en dan deden de kindjes eigen werktijd. Hun eigen 
 werktijd is wel een stuk makkelijker dan de onze. Toen slepen ik en 
 Sudenaz de potloden en daarna las Sudenaz een boek voor. 
 Ik speelde en hielp opruimen. Toen kwam Neveen en zei dat we vlug 
 naar de klas moesten want we waren al een beetje laat. 

 Liana 



 glijden in Colombia 

 M  ijn actuakring ging over een hele grote glijbaan  in Colombia. 
 Colombia ligt in Zuid-Amerika. 
 De glijbaan eindigt in een ballenbak. 
 Het ligt hoog in de bergen en daardoor heb je een heel goed uitzicht. De 
 kleuren zijn eigenlijk alle kleuren van de regenboog. 
 Je moet op een band naar beneden glijden. Ik koos het samen met 
 Sudenaz omdat het er heel leuk uitziet en ik het echt wel graag eens 
 zou doen. Dus, Tom: volgende week ben ik niet op school! 

 groetjes, 
 Lieze 

 Villa Kakelbont 

 Tijdens de werkwinkels op dinsdag ben ik naar Villa Kakelbont 
 gegaan met Olivia. Eerst mochten we een paar baby’s wakker 
 maken en ermee spelen. Daarna brachten we ze naar bed om te 
 slapen. 

 Olivia en ik konden zelf even spelen op en in het speeltoestel. 
 Eigenlijk wogen we te veel, maar het mocht toch! We maakten ook 
 een kabouterdorp met blokken. Daar mochten de kindjes ook mee 
 spelen. Dat vond ik super leuk! 

 We mochten een paar andere baby’s wakker maken rond 14 uur. 
 Olivia had een baby vast en die baby had met zijn vuist tegen haar 
 neus geslagen. Olivia had een bloedneus. 

 Warre 



 Atelier drama 

 Ik had deze week atelier drama. 
 Eerst wandelden we rond en dan gingen we in een houding van een 
 standbeeld staan. Iemand anders moest dan bij jou staan en in precies 
 dezelfde houding staan. Dit deden we 10 keer. 
 Er lagen 5 maskers. Johan koos iemand en die mocht dan een masker 
 pakken en in een houding staan die op het masker stond. Dan raadde je 
 wat hij uitbeeldde. 
 Dan vormde je een duo en één iemand van de groep stond buiten. Dan 
 moest je met je duo apart gaan staan. Je sprak een houding af. 
 De leerling die buiten stond zocht de duo’s. 
 Daarna deden we een blinddoek aan. Er was een vampier en die 
 probeerde iedereen aan te raken. Dan deden we een kringspel en je 
 moest als held in de kring proberen te raken door de enige ingang. 
 Er was ook een vampier en die pakte de held voor hij in de kring raakte. 
 Dat was het. Ik vond het een leuk atelier. 

 Lowie V. 

 Franse les bij Sarah 

 Wij hadden Franse les bij Sarah. Eerst werkten we in een boekje. 
 Het ging over de kledij en de kleuren. 
 We schreven eerst de woorden in het Frans op. Dan dachten we na en 
 schreven de cijfers in vakjes.Er waren twee bladzijden met zo'n 
 oefeningen. 
 Daarna moest je dingen verbinden en dan 
 was er nog een woordzoeker. 
 Tenslotte speelden we nog bingo. 
 IK VOND HET HEEL LEUK. 

 Rémi 

 Les cours de français avec Sarah 

 Nous avons eu des cours de français avec 
 Sarah. D'abord, nous avons travaillé dans un 
 petit cahier. Il parlait des vêtements et des couleurs. Nous avons 
 d'abord écrit les mots en français. Ensuite, nous avons réfléchi et écrit 
 les chiffres dans des cases. Il y avait deux pages avec ce genre 
 d'exercices. 
 Après, il fallait relier des éléments et il y avait aussi un mot croisé. Enfin, 
 nous avons joué au bingo. 
 J'Ai TROUVÉ C'ÉTAIT TRÈS AMUSANT. 

 Rémi 



 Actuakring van Rémi en van 
 Amber 

 De actuakring van Rémi en Amber 
 ging over de nieuwe regering in 
 België. Het duurde 7 maanden 
 voor de nieuwe regering van België 
 er was. 

 Bart De Wever is eerste minister of 
 premier. Enkele nieuwe ministers 
 zijn; Jan Jambon, Anneleen Van 
 Bossuyt, Theo Francken, Annelies 
 Verlinden, Bernard Quintin, Jean-Luc Crucke, Rob 
 Beenders, …. 

 Bart De Wever is dus de leider van de regering. Hij is 54 
 jaar en was 
 burgemeester van Antwerpen. Hij heeft 4 kinderen. Hij 
 houdt van geschiedenis vooral van het romeinse rijk. 

 Storm 

 Europa toets 

 Op woensdag 5 februari was er een toets van Europa in klas 6. 
 We begonnen te oefenen van voor de kerstvakantie. Ellie en Jef 
 hebben allebei score 1! Da’s echt goed! We kregen eerst de basis 
 van Europa. Dat was gemakkelijk voor mij. Dan mocht je ook de 
 moeilijke toets maken. Ik heb dat gedaan en dat viel wel mee. Ik 
 heb score 2! Ik had score 3 verwacht, dus ben ik blij met mijn 
 resultaat. 

 Geike 



 schaken 

 Dinsdag heb ik een werkwinkel schaken gevolgd bij Tom. 
 We hebben rokade geleerd. Dat is een manier om je koning veilig 
 te zetten. 
 Dan hebben we nog een paar trucjes geleerd om iemand vlot 
 schaakmat te zetten. 
 Ik ben toch twee keer verloren tegen Anna en Jef. 
 Het was wel leuk. Na de paasvakantie is er weer een 
 schaaktoernooi. Ik zal wellicht deelnemen. 

 Juliette 

 konijnen 

 Dinsdag zat ik bij de konijntjes. Er was eerst kring. Het ging over 
 een vinvis. Een kleutertje zei dat een vinvis ademt door zijn neus 
 en dan gaan ze omhoog om al de lucht uit te blazen. Ze vertelde 
 ook over hoe ze zwemmen en hoe ze eruitzien. Het was een 
 beetje saai. Dan ging iedereen spelen. Ik was daar aan het 
 knutselen. Ik heb ook met de kinderen gespeeld en de afwas 
 gedaan. Daarna mocht ik met een belletje rinkelen. Dat is het 
 teken dat het tijd is en iedereen moet opruimen. Het was al lang 
 tijd toen ik klas 6 terug aankwam. Ik vond het leuk. 

 Amber 



 tussen vier vuren 

 We hadden maandag extra sport. 
 We moesten eerst 2 toeren lopen buiten over de gehele 
 speelplaats. Dan deden we tussen 4 vuren. We speelden het eerst 
 in 2 ploegen en dan in 4 ploegen met een mat om je te 
 beschermen. Ik vind het een beetje leuk met de mat maar het is 
 leuker zonder mat. 
 Wij hebben geluk want in onze school hebben we om de 2 weken 
 3 uur sport per week. In andere scholen hebben ze dat meestal 
 niet. 

 Kythana 

 SPORT DONDERDAG 
 We moesten eerst twee toertjes lopen rond de school. 
 Daarna hebben we een spel gespeeld. Evi koos de eerste tikkers 
 uit en 
 dan moesten die tikkers de anderen tikken. Maar niet met hun 
 handen maar met een buis. Als iemand getikt wordt, legt de tikker 
 de buis op de grond en moet de andere zes keer over en weer 
 over de buis springen. Na dit spel hebben we badminton gespeeld. 
 Het is een leuke sport. 

 Sudenaz 


